
Indra Crüts

Landeck am 08.09.2025, 07:09 Uhr

Anna

Liebe Trauernde - für Euch, Trost aus der Bibel!
Nur wie ein Hauch ein Menschenleben ist. Wie schnell
ist es vergangen! Was wir geliebt, wird schmerzlich
dann vermisst.
Wenn ein Mensch entschläft, kehrt er je zurück?
Was wird mit den Toten sein?
Gott verspricht, er wird sie rufen. Sie sind ihm ja gut
bekannt. Ihr Gott von Herzen sehnt sich nach den
Werken seiner Hand (Hiob 14:13-15). Sei gewiss, sie werden
aufstehen (Jesaja 26:19; Apostelgeschichte 24:15). Glaube
fest, verzweifle nie! Denn Gott schenkt ew‘ges irdisches Leben, gab
Sein Wort als Garantie (Römer 6:23; Titus 1:1, 2).

Liempde am 05.09.2025, 01:07 Uhr

Ton & Natasja 

Lieve
Maaike & mathias
Lieke
Stefan
Zeker tekort 53 jaar jong
Maar zo als je zij ik heb genoten
Sterkte aan jullie en familie en vrienden die haar kennen ️proost op het leven zo als ze zij
Kan zo anders zijn
Tot morgen



Landeck am 04.09.2025, 02:57 Uhr

Gastl Silvia

Liebe Maaike
Liebe Lieke.

Ihr sollt nicht um mich weinen
Ich habe ja gelebt.
Der Kreis hat sich geschlossen
Der zur Vollendung geht.

Liebe Maaike und Lieke

Wir wünschen euch viel Kraft in dieser schweren Zeit sind in Gedanken bei Euch
Silvia m.Guntram Christina u Dominic

Sint-Oedenrode, Nederland am 04.09.2025, 09:01 Uhr

John, Judith, Max van Weert

Jouw leven was inderdaad te kort Indra, veel te kort! Wij wensen je familie, je kinderen alle sterkte en kracht toe om
dit grote verdriet en het immense gemis van jou te dragen.

John en Max van Weert
Judith Laros

Tessenderlo (Belgie) am 03.09.2025, 09:03 Uhr

Jurgen, Kelly & Mirte

Wij wensen jullie heel veel sterkte met dit grote verlies! Rust zacht Indra

Oudenaarde Belgie am 03.09.2025, 12:10 Uhr

Johan,Francine en Nora

Rust zacht Indra.
Blij je te mogen kennen hebben️

Kappl am 03.09.2025, 11:20 Uhr

Anita und Andreas 

Liebe Maaike, Liebe Lieke,
Liebe Trauerfamilie!

"Mütter sterben nicht. Sie gleichen schönen Träumen, die in uns leben. Sie ziehen ihre Kreise. Mütter leben fort – auf
ihre Weise."

Unser Aufrichtigs Beileid!��
Andreas und Anita



Ischgl am 03.09.2025, 11:14 Uhr

Alpentaxi Ischgl

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken....

Wir bedauern Euren Verlust zutiefst und sprechen unser aufrichtiges Mitgefühl aus!

Son en Breugel am 03.09.2025, 09:12 Uhr

Sylvia van Rooij

Mein herzliches beileid

Landeck am 03.09.2025, 08:39 Uhr

Anja 

Liebe Lieke, liebe Trauerfamilie!

"Erinnerungen, die unser Herz berühren, gehen niemals verloren"

Ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft für die kommende Zeit.

Anja

Pettneu am 03.09.2025, 06:54 Uhr

Helga Mair

Liebe Lieke!
Liebe Trauerfamilie!
Oft fragte ich mich – wo wirst du sein,
nachdem du diese Welt verlassen hast.
In der Stille meiner Gedanken fand ich
in meinem Herzen die Antwort darauf. (Rebell)
Viel Kraft für die nächste Zeit!
Unser aufrichtiges Beileid Helga mit Familie, Pettneu

Oudenaarde am 02.09.2025, 11:59 Uhr

Johan,Francine en Nora

Innige deelneming.
Sterkte aan de familie,blij u gekend te hebben Indra️



Kauns am 02.09.2025, 11:06 Uhr

Helena

Liebe Lieke, liebe Maaike,

es ist unendlich schwer, von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen. Doch eure Mama wird in euren Herzen
immer weiterleben – mit der Gewissheit, zwei wundervolle und starke Töchter geschaffen zu haben.
Ich denke fest an euch und wünsche euch viel Kraft in dieser schweren Zeit.

In tiefem Mitgefühl
Helenje <3

Sint - Oedenrode am 02.09.2025, 09:09 Uhr

Femke

Lieve Indra,

Graag herinner ik jou als de goedlachse, liefdevolle en gezellige vriendin van onze familie die je voor ons was. Als
moeder van mijn beste vriendinnetje waar thuis niets te gek was, natuurlijk de laatste dagen voor papa’s dood toen je
bij ons was, en meteen kwam terugracen toen hij plots weg was. En uiteraard de knotsgekke avond vol optredens bij
jullie boven op de overloop. Als ik daar aan denk komt er een lach op mijn gezicht. Dat zal ik voor altijd koesteren. Oh
ja, en je mooie handschrift en de geweldige kentekenplaat waarmee je rooi binnen kwam rijden. (En die ene keer dat
we over het hek klommen van het kerkhof toen papa zoveel jaar dood was, stiekem omdat het hof al gesloten was,
maar wij moesten en zouden gaan, natuurlijk met een aantal flugels om te proosten :) ). Dat zal me altijd bijblijven.
Rust zacht lieve Indra.

Veel liefs, Femke

sint oedenrode am 02.09.2025, 07:50 Uhr

mari en Jeanne van Weert

Gecondoleerd met het verlies van jullie moeder Wij wensen jullie veel sterkteboor de komende tijd

aus Landeck 02.09.2025 am 02.09.2025, 07:37 Uhr

Birgit

Liebe Maaike, Liebe Lieke

Die Zeit wird wohl nicht
alle Schmerzen heilen,
doch sie wird ihr Bestes tun,
Und irgendwann werden dann
Schmerz und Freund
Hand in Hand gehen.

Wir wünschen Euch viel Kraft in dieser schweren Zeit.
Birgit und Walter



Oudenaarde am 02.09.2025, 06:14 Uhr

Johan,Francine en Nora

Innige deelneming.Sterkte
Blij u gekend te hebben️

Weelde am 02.09.2025, 05:57 Uhr

Van Den Broeck-Havermans Leo & Roosje

Beste familie,
Innige deelneming!
Lieve Indra,
We hebben je leren kennen als een lieve toffe vrouw. Wat zullen je kinderen je missen. Wij keken ieder jaar uit naar je
ontmoeting. Wat werden we dan hartelijk ontvangen.
Maaike en Lieke heel veel sterkte
Liebe Familie,
Unser tiefstes Beileid!
Liebe Indra,
Wir haben dich als eine liebe, wundervolle Frau kennengelernt. Deine Kinder werden dich sehr vermissen. Wir haben
uns jedes Jahr darauf gefreut, dich wiederzusehen. Wir wurden so herzlich empfangen.
Maaike und Lieke, Wir wünsche euch viel Kraft.
Leo & Roosje Van Den Broeck - Havermans.

Pettneu am 02.09.2025, 01:46 Uhr

Marlene

Liebe Lieke, sehr geehrte Trauerfamilie!
Der Friede der Wellen des Meeres sei dein,
der Friede des Fließens der Lüfte sein dein,
der Friede der ruhigen Erde sei dein,
der Friede der leuchtenden Sterne sei dein,
der Friede der nächtlichen Schatten sei dein.
Mond und Sterne mögen dir immer leuchten.
(Alter Gälischer Segen)
Unser herzliches Beileid! Wir wünschen euch viel Kraft und Trost!
Marlene und Roland, Pettneu

Obtarrenz am 02.09.2025, 11:53 Uhr

Anna 

Liebe Maaike,

Festhalten, was man nicht halten kann,
begreifen wollen, was unbegreiflich ist,
im Herzen tragen was ewig ist.

Ich wünsche Dir viel Kraft und Menschen an deiner Seite, die dich durch diese schwere Zeit tragen.



Prutz am 02.09.2025, 10:17 Uhr

Hannah

Liebe Maaike!

Mein herzliches Beileid! Viel Kraft und Trost in dieser schwierigen Zeit!

Landeck am 02.09.2025, 07:06 Uhr

Anna

Liebe Trauernde - für Euch, Trost aus der Bibel!
Nur wie ein Hauch ein Menschenleben ist. Wie schnell
ist es vergangen! Was wir geliebt, wird schmerzlich
dann vermisst.
Wenn ein Mensch entschläft, kehrt er je zurück?
Was wird mit den Toten sein?
Gott verspricht, er wird sie rufen. Sie sind ihm ja gut
bekannt. Ihr Gott von Herzen sehnt sich nach den
Werken seiner Hand (Hiob 14:13-15). Sei gewiss, sie werden
aufstehen (Jesaja 26:19; Apostelgeschichte 24:15). Glaube
fest, verzweifle nie! Denn Gott schenkt ew‘ges irdisches Leben, gab
Sein Wort als Garantie (Römer 6:23; Titus 1:1, 2).

Kappl am 01.09.2025, 11:36 Uhr

Sinead, Gary & Girls

Sending our deepest condolences to Maaike & Lieke. Indra was a lovely lady and will be missed greatly. Always a
laugh and a smile whenever we saw her. RIP.

Liempde am 01.09.2025, 10:21 Uhr

Karlijn van de loo

Lieve Indra
Heb je pas kort leren kennen, maar wat was jij een lieve vrouw met een hart van goud heb je paar keer gesproken en
gezien samen gelachen altijd een knuffel bij binnen komst, je hebt gestreden je was een sterke vrouw.
dikke kus

Familie ik wil jullie heel veel sterkte toegewensen in deze moeilijk tijd, het is een groot gemis steun elkaar ben er voor
elkaar.
Want dat zal nodig zijn in deze moeilijke tijd ️

Heel veel sterkte ��

Sint oedenride am 01.09.2025, 09:46 Uhr

Gerrit & Miek

Gecondoleerd
We denken terug aan de mooie tijd die we samen hebben gehad. Mooie herinneringen koesteren we. Rust zacht Indra
en Maaike & Lieke heel veel sterkte en kracht om zonder jullie mam verder te gaan …..



Sint-oedenrode am 01.09.2025, 09:38 Uhr

Sandra Muijs 

Lieve Indra, veel te vroeg uit het leven geplukt. Je hield van een feestje en veel gezelligheid. Wat zullen de meiden,
Stefan, je familie en je dierbaren je gaan missen. Wij koesteren de fijne tijd die we met je mochten hebben. Maaike en
Lieke, onze gedachten zijn bij jullie ️ Liefs Carlo Sandra Lynn en Tijn.

Pfunds am 01.09.2025, 09:01 Uhr

Andrea

Eine Mutter liebt ohne viele Worte,
eine Mutter hilft ohne viele Worte.
Eine Mutter versteht ohne viele Worte,
eine Mutter geht ohne viele Worte.....
und hinterlässt eine Leere, die in Worten keiner auszudrücken vermag.
Indra Ich werde Dich und Deine positive Art nie vergessen, Du hast gekämpft bis zum Schluss und nie gejammert.
Es war schön, Dich gekannt zu haben!
Ich wünsche Deinen Mädels viel Kraft in dieser schweren Zeit!
Andrea mit Martin

Imsterberg am 01.09.2025, 08:38 Uhr

Katja Friedl

Liebe Maaike Liebe Trauerfamilie

Die Mutter wars,was brauchts der Worte mehr. ��

Unser herzliches Beileid!
Viel Kraft und Trost in der schweren Zeit.
Katja & Manni mit Niklas & Sandro

Strengen am 01.09.2025, 08:07 Uhr

Vanessa Lechleitner

Ein geliebter Mensch ist nun fort,️
an einem neuen geheimnisvollen Ort.
Wo genau, das wissen wir nicht,
doch die innere Stimme zu uns spricht, dass mit dem Verstorbenen alles in Ordnung ist, und du diesen Menschen
eines Tages im Himmel wieder triffst. ️



Sint-Oedenrode am 01.09.2025, 08:07 Uhr

Ellen Dekkers-Pennings

Lieve Indra,

We hebben tranen gelachen, onnozel gedaan en tenslotte vaak tevreden het licht uit gedaan!

Wat was het vaak een feestje als we bij elkaar waren, een borrel hoorde daarbij! Samen een fles limochello
opgedronken. Tjee wat hadden we daar last van. Jou zien proberen op de fiets te stappen, na poging 10 bleef de fiets
bij ons achter. En kwam je erachter dat het beter was om te voet naar huis te gaan.
Zo kan ik nog wel even doorgaan. Die mooie, gezellige momenten koester ik!!
Lieve Indra bedankt voor die momenten....liefs Ellen en Patrick

Boxtel am 01.09.2025, 07:44 Uhr

Harrie en ingrid

Van harte gecondoleerd!!
Wij hebben al die tijd met jullie meegeleefd! Werden steeds op de hoogte gehouden door jullie tante El
Ze veel te jong gegaan , en heeft het niet makkelijk gehad !
Nu heeft ze haar rust … eindelijk!
Voor jullie heel veel sterkte

Ronse Belgie am 01.09.2025, 07:04 Uhr

D'Haeze Monique 

Oprechte deelneming en veel sterkte

Marc en Monique

Ronse Belgie am 01.09.2025, 06:40 Uhr

Marianne D'Haeze

Heel veel sterkte en moed bij het overlijden van jullie lieve mama.
Hou jullie goed,ze was een vrouw uit de duizend.

Veghel, nederland am 01.09.2025, 06:22 Uhr

Tjarco, Marian, Kyano van den Boogaard

Gecondoleerd met dit enorme verlies,
Heel veel kracht en sterkte voor nu en de komende tijd!
Ook wij dragen de herinneringen aan Indra met ons mee en gaan haar erg missen!

Heel veel sterkte...



Kappl am 01.09.2025, 06:11 Uhr

Wolli

R.I.P. Indra

Liempde am 01.09.2025, 06:08 Uhr

Peer en El

Lieve lieve Indra, jammer dat ik zo kort heb mogen kennen. Maar in die 2 jaar lief en leed met elkaar gedeeld. Trots
was je op je meiden. Daar vertelde je graag over. Altijd belangstellend naar ons gezin. Ik ga je missen. Hele dikke kus️

Kessel am 01.09.2025, 05:58 Uhr

Dupas marie ange

Veel sterkte bij het verlies van jullie mama

Sint oedenrode am 01.09.2025, 05:51 Uhr

Fred Verhagen

Lieve indra

Wat is het leven toch oneerlijk. Veel te vroeg is jou tijd gekomen. Dankbaar voor alle fijne momenten met jou te
hebben mogen meemaken. Geen borrels meer als je weer eens onverwachts in Nederland komt want voor
verrassingen was jij altijd in . Wij wensen de fam en in het bijzonder Maaike - mathias en Lieke heel veel sterkte bij dit
verlies voor nu en in de toekomst .
Vanaf nu voor altijd in ons ️
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